
 

                                                   Maandag 28 november 2019 
 

Beste ouders, 
 

   TOOOOOET, TOOOOOET, TOOOOOET 
Hoor ik daar de stoomboot van de Sint en al zijn Zwarte Pieten? 

Ja, ja ze zijn weer in het land. 
 

De komende veertien dagen werken we rond het thema: ‘SINTERKLAAS’. 
 

WAT STAAT ER ALLEMAAL OP HET PROGRAMMA? 

 We ontdekken wie Sinterklaas en Zwarte Piet zijn. 

 We maken een verlanglijstje. 

 We proberen cadeautjes in de schoorstenen te werpen. 

 We leren allerlei liedjes. 

 We snuffelen in de speelgoedboekjes. 

 We maken een knutselwerkje. 

 We luisteren naar allerlei verhaaltjes rond dit thema. 

 We spelen allerlei spelletjes. 

 We verkleden ons in Sint en Piet. 

 … 
 

NOG EEN WEETJE: 

- Op vrijdag 6 december komt de Sint op bezoek in de klas. 
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Lied: Sintje en Pietje 

 

Sintje en pietje liepen op het dak. 

Het was er zo donker, het was er zo nat. 

Sintje stak zich weg, 

Pietje stak zich weg. 

Sintje kwam terug, 

Pietje kwam terug. 

Sintje en Pietje liepen op het dak. 

Het was er zo donker, het was er zo nat. 

Sintje werd zo moe, aaaah, 

Pietje werd zo moe, aaaah. 

Toen vielen ze in slaap tot de morgen toe. 


